
Beste Oude-Gloriën vrienden en sympathisanten,   

Bij de vorige uitgave van de Nieuwsflash in december 2022, heb ik beloofd om in Maart 2023 

een nieuwe editie uit te brengen. Dus komt de nieuwe editie er aan. Na een vrij zonnige, maar 

koude periode krijgen wij een overvloed aan regen te verwerken. Ideaal om achter de 

schrijftafel te kruipen. Natuurlijk hebben wij tijdens de wintermaanden minder activiteiten, 

toch komen wij telkens wel met nieuwe zaken in contact en plannen wij ook de komende 

activiteiten in. Het eerste grote werk binnen de organisatie zit er op. Nl. : de administratie 

omtrent de hernieuwing van de lidgelden voor 2023. Het lidgeld bleef onveranderd op € 15,00. 

Echter kregen wij melding dat de bijdrage voor de federatie vanaf Januari 2023 opgetrokken 

wordt naar € 7,50 i.p.v. € 5,00. Heel veel leden hernieuwden hun lidgeld voor 2023, waarvoor 

dank aan iedereen!  

Wij proberen dan ook met deze inkomsten zoveel mogelijk terug te doen aan onze leden. 

Daarbij denk ik in de eerste plaats aan de geslaagde Nieuwjaarsreceptie van eind januari. 

Daarover schrijven wij verder wel een verslag over. Anderzijds zijn wij veel op pad om 

activiteiten te organiseren, ritten uit te stippelen en roadbooks op te stellen. 

In het tussenseizoen kwamen er ook enkele versterkingen bij het bestuur. Zo verwelkomen 

wij Jean en Mark als medewerkers en Patricia als vaste compagnon van Marleen voor de 

inschrijftafels bij de activiteiten en rondritten. Jo deelde, per mail, officieel zijn ontslag in. 

Langs deze weg willen wij hem nog eens bedanken voor zijn onvoorwaardelijke inzet tijdens 

de voorbije jaren.  

Naast de Nieuwjaarsreceptie eind januari, ging ons nieuwe seizoen echt van start op 12 

februari met de traditionele  Tour d’Amour. Iets verderop vertellen wij jullie er meer over. 

Bij de vorige Nieuwsflash creëerden wij een nieuwe rubriek : “Lid in de kijker”. Wij kregen een 

prachtig verslag van Leon De Kegel over zijne oldtimer-fiets. Hiervoor kreeg hij op de 

Nieuwjaarsreceptie een attentie onder de vorm van een originele Club-Parkerpen. Uiteraard 

is het de bedoeling dat wij iedereen een attentie aanbieden, die met een verslag komt 

aandraven. Graag zouden wij bij elke uitgave van onze Nieuwsflash een lid in de kijker willen 

plaatsen. Dus, wie zich geroepen voelt… én het ziet zitten om een reportage te maken over 

zichzelf, de aankoop , het onderhouden en het plezier aan beleven, laat gerust iets weten of 

stuur een artikel door naar ons gekend mailadres : info@oudeglorien.be 

mailto:info@oudeglorien.be


VOORLOPIG PROGRAMMA 2023 

 

JANUARI 2023                28/01/2023 Nieuwjaarsreceptie 

FEBRUARI 2023              12/02/2023 Tour D'Amour (auto's) 

MAART 2023                    11/03/2023 Fietswijding (fietsen) 

•                                26/03/2023 Dauwfietstocht (fietsen) 

APRIL 2023 

• 01/04/2023 Retrorit (auto's en tractoren) 
• 08/04/2023 Retro Brommerrit (brommers) 

MEI 2023 

• 07/05/2023 't Kapelleken static show (auto's,fietsers,tractoren,brommers) 

JUNI 2023 

• 04/06/2023 Brommerrit kalken (brommers) 
• 18/06/2023 Tractorenrit Zaffelare kouter(tractoren) 

• 18/06/2023 Vrasene fietsrit (fietsen) 

JULI 2023 

• 02/07/2023 Verrassingsrit (auto's,fietsers,brommers,tractoren) 

AUGUSTUS 2023 

• 06/08/2023 Picknickrit (auto's) 

• 12/08/2023 Mosselrit (fietsers) 

• 19/08/2023 Smouterrit (auto's)  

SEPTEMBER 2023 

• 10/09/2023 Brommerrit  waasland (brommers)  

• 17/09/2023 Blauwbuik Static show + korte rit 

(auto's,brommers,tractoren,fietsen) 

OKTOBER 2023 

• 01/10/2023 Herfstrit (auto's)  

• 14/10/2023 Sluitingsrit (fietsen) 

• 22/10/2023 Fietsbeurs (fietsen) 

• 28/10/2023 Halloweenrit (auto's)  

https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=65:fietswijding&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=22:dauwfietstocht&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=25:retrorit&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=30:retrorit-brommer&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=79:brommerrit&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=69:tractorenrit&catid=13:evenementen


Lid in de kijker :   

Herman Bourdiaudhy en Marcel De Smedt 

 Volgend verslag verscheen in GVA op maandag 12 maart 2012 op het middenblad Waas & 

Dender. 

Hieruit enkele stukken… 

 

“We gaan wandelen met onze auto’s, een beetje zoals je een hond uitlaat” 

Oldtimers nemen over het algemeen een hap uit het budget en worden daarom vaak 

angstvallig op stal gehouden tot de lente eindelijk doorbreekt en sneeuw en ijzel geen roet 

meer in het eten kunnen gooien.  Herman B. en Marcel d.S. rijden er met een beetje extra zorg 

liever het hele jaar mee rond.  Aan races op snelheid wagen ze zich liever niet, maar vrouw lief 

nemen ze wel elke keer mee als trouwe copiloot. 

Een Britse MG A, een Amerikaanse Ford Cougar en Duitse Karmann Ghia (in opbouw): drie 

oldtimers met totaal verschillende achtergrond verbinden de twee vrienden in hun passie voor 

oldtimers.  

In de garage, annex herstelatelier van Marcel 

uit Beveren hangt een tot op het bot gestripte 

Karmann Ghia VW cabrio uit 1971 vervaarlijk 

op zijn zij.  Zelf in elkaar gelaste tuimelaars 

heffen het ijzeren gevaarte omhoog onder een 

hoek van 180 graden.  Het chassis is volledig 

gerestaureerd, de motor is hersteld  en nu ben 

ik bezig aan de carrosserie. 

Vakmanschap waarop de carrossier van opleiding wel best trots op is. Liefhebbers die de dag 

van vandaag hun dierbaar bezit tot op de laatste vijs uiteen halen om daarna weer aan de 

opbouw te beginnen worden schaars.  

Dat kan Herman B? MG-addept en Ouwe 

Glorien clubgenoot , enkel beamen.  Ik 

heb een professioneel verleden in de 

petrochemie, mijn autotechniek is iets 

minder ver uitgediept , maar dat wil niet 

zeggen dat ik minder plezier beleef aan 

mijn MGA cabrio.  Een servostuur heeft de 

auto niet, maar dat went wel. Enkel bij het vertrekken is er wat mankracht nodig, maar dat 

went wel. Stiekem een ideaal excuus om mijn vrouw er niet te laten rijden.  Zijn vorig model 

was een MG B cabrio, plaatsgebrek dwong me hem weg te doen. Een prachtige oldie zonder 

meer. 



De derde blikvanger is de witte Ford Cougar Cabrio uit 1970, een American dream in die tijd.  

Toen was dit een enorm luxueuze auto, het dak gaat zelfs automatisch open, wat toen een 

technisch hoogstandje was.  

Onze vrouwen zijn de copiloten.   

We leerden elkaar kennen bij de club.  Sindsdien zijn we samen op rondritten, beurzen  en 

treffens.  In de club zitten enkel gelijkgestemden, mensen even zot van hun oldtimer als wij.  

Af en toe ruilen we onze oldtimer in voor een motorhome.  Samen met onze vrouwen reizen 

we een stukje van de wereld af. Vrij en blij cruisen we dan over de weg.  En daar ligt het verschil 

met de oldtimers, die zien we niet als een gewoon transportmiddel.  Eigenlijk gaan we met 

onze oldtimer wandelen, zoals je een hond uitlaat, grapt Marcel.  Als we aan een 

oldtimerrondrit meedoen, rijden we nooit op snelheid.  Wij rijden liever op een gezapig tempo, 

door de mooiste landelijke plaatsjes.   En onze vrouwen maken het plaatje compleet.  Zij zijn 

copiloten en lezen de roadboek. En neen, vrouwen zijn daar over het algemeen niet slechter 

in dan mannen ! 

Groetjes  Marcel en Herman  

 

     

 

 

 

            

 



De redactie reed mee met volgende ritten : 

VERSLAG: FIETSWIJDING LOKEREN  EN DAUWFIETSTOCHT. 

Maart was voor mij een fietsmaand. De eerste zondag van maart was er de fietswijding in 

Klein-Sinaai. Was eerst bedoeld als een uitdaging, maar ondertussen nemen we er al enkele 

jaren aan deel. Van bij mij thuis (Zele) tot Klein-Sinaai heen en terug is het 40km, dit wel met 

mijn gewone dagelijkse fiets. Na de fietswijding  en de ontvangen medaille ook nog eens een 

bezoek gebracht aan het fietsmuseum in de kerk. Misschien een tip om dit evenement  eens 

op te nemen in een volgende fietsrit met d’Antieke velokes.  

Een week later was er de fietswijding in Lokeren. Daags ervoor met Werner de route  gaan 

verkennen om te kijken of alles in orde was en we wisten waar we moesten rijden, ja want 

samen met Filip werden we tot de koprijders van die groep bevorderd. Een ganse week regen 

maar die zaterdag was het een perfect weertje om te fietsen, dus hier present  met mijn oude 

Gazelle. Van Zele tot Lokeren was het 7km fietsen en de samenkomst was er op de parking 

van de sporthal. Vandaar reden we gezamenlijk naar de Markt waar onze fietsen werden  

gezegend en zo waande ik mij bijna de H. Leonardus. Daarna met de 18 deelnemers een relax 

ritje van 8km door Lokeren met een tussenstop in café t’Lammeken  en de eind stop was er in 

de prachtige ingerichte café Retour aan de statie. Na een lekker pintje werd er afscheid 

genomen van het plezante groepje, want ik moest met de Gazelle nog terug naar Zele fietsen.  

Enkele dagen later ontving ik van JP de route van de komende Dauwfietstocht. De start van 

deze is een straat verder van mijn woning, dus de rit van 18km maar eens gaan verkennen. 

Alles was in orde en zo kon ik ook al de gewijzigde route doorgeven welke de volgwagen zal 

moeten nemen. De ganse week werden de weersvoorspellingen aandachtig in de gaten 

gehouden, maar de ganse week en voor het weekend inbegrepen werd er regen en nog eens 

regen voorspeld. De Heilige Eleutherius (de patroonheilige bij aanhoudende regen) was niet 

op de afspraak!!! Samenkomst voor de  fietsrit was er in café de Trapkes Op te Zele,  hier 

werden we getrakteerd op roereieren met spek met bijhorend brood. Ja we moesten er toch 

kloek opstaan zeker. Om 9.45uur was het tijd om te starten, maar hier waren maar 8 Diehards 

present die met hun oude fiets de regen trotseerden , de andere deelnemers namen hun 

mobiel voertuig en zo hadden we zeker de nodige volgwagens ter beschikking. De eerste 

tussenstop was er na 9km in de Costa Zela. Binnen was het er gezellig warm en met 2 koffies 

waren we opgewarmd om deel 2 aan te vangen. Vanaf hier was er nog iemand bereid om mee 

te fietsen, en waren we nu met  9 personen. We rijden langs de dijk van de Schelde tot de 

Waterhoek en dan richting de Gratiebossen waar onze 2de  tussenstop was, maar deze was 

niet thuis ondanks toezegging. Dan maar ietsje verder gereden, waar een afdak van een 

carwash geschikt was voor de soep stop. Deze smaakte weer lekker zoals gewoonlijk  en 

zodoende werd er nog een extra soepje gevraagd. Nadat we alles hadden opgeruimd was het 

nog een kort stukje fietsen en zo bereikten we weer onze start en eind stop. Hier werd nog 

een lekker kopje koffie genuttigd en werd er afscheid genomen van de groep. Slotsom een 

leuk groepje welke die “kloteregen” toch heeft getrotseerd.  

Mvg en tot op een volgende rit.  LEON 



TOUR D’AMOUR  FEBRUARI 2023 

 

Het is sinds onze start een traditie, en die willen wij verder zetten! Een ritje in de 

winterperiode, half februari… de Valentijn periode. Zoals gewoonlijk organiseerden wij een 

soepstop en een niet te versmaden aperitiefstop, alvorens aan tafel te gaal voor de lunch. 

Ergens heb ik ooit eens geleerd dat alle begin moeilijk is. Welnu, dit was heel hard van 

toepassing op onze eerste rit van het nieuwe jaar. Wij verwelkomden de ingeschreven 

deelnemers met koffie en koffiekoek, maar zonder koffiekoek. Het probleem bestond er in dat 

de warme bakker van dienst onze bestelling verkeerd begrepen had en aldus niet tijdig klaar 

had om afgehaald te worden. De deelnemers nuttigden dan maar enkel hun koffie alvorens 

van start te gaan. Ook aan de inschrijftafel was het even reorganiseren. Ons ondertussen vast 

gezicht Marleen, moest noodgedwongen thuis blijven wegens ziekte. Hierbij stelde Luc zich 

kandidaat om Patricia te vergezellen, zodat de inschrijvingen toch vlot konden verlopen.  

De rit begon in het prachtige Sint-Pauwels en wij reden via de 

Kwakkel, Sinaai, Sint-Gillis naar Beveren toe. Eens het Doornpark 

voorbij, waren wij op weg naar onze eerste stopplaats, waar de 

heerlijke soep ons stond op te wachten. Dit bij Stoop-Projects, 

gelegen bij 51°11’53,72”NB en 4°13’41,01”OL. De organisatie van 

deze rit had het mankement van bij start (de koffiekoeken, dus) 

fantastisch opgelost door de bakker extra te assisteren met de 

opmaak van de bestelling. Meer nog, wij kregen aan deze 

tussenstop ook de mogelijkheid om te kiezen voor een belegd 

stokbroodje, wat heel goed bij de soep paste. Na de soepstop reden wij door de Haasdonkse 

bossen, richting Sint-Niklaas en vervolgens draaiden wij naar de richting Temse om zo via de 

Kruibekesteenweg door te rijden naar het Bloemenhuis aan de Dweerse Kromstraat te 

Beveren. Een welgekomen gelegenheid om de heren die toevallig Valentijn zouden vergeten 

zijn, rap hun foutje te kunnen recht zetten. Onze crew bezorgden elke deelnemer een over 



heerlijk glasje cava.  Hierbij ook een woordje van dank 

aan beide locaties om het gebruik van hun 

infrastructuur! Het laatste deel van deze aangename 

rit ging over Kruibeke en Bazel tot in Rupelmonde, 

waar wij te gast waren bij restaurant Scaldiana, met 

uitzicht op de Schelde. Dat het een prachtige rit was, 

daar was iedereen het over eens. De winterslaap had 

lang genoeg geduurd. Bij het verlaten van de Scaldiana 

kregen de vrouwtjes nog een kleine attentie mee 

onder de vorm van een mooi bloemeke                                                                                              

                                              

           

By Josky Vermie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Met dank aan onze sponsors 

   

  
 

De overige sponsors, vind je op onze website 

 
 AD Style - promotiedrukwerk, werk- en sportkledij - Berlare 

 De Frietmobiel - voor feesten, recepties,... - Kalken 

 Aanhangwagens Auman - Lokeren 

 Van Peteghem bouwmaterialen - Lokeren 

 Schilderwerken Zenner – Zelzate 

 Transaxle garage – Erpe-Mere 

 EBR Fotografie - reportages, grafische vormgeving - Eksaarde 

 Lokerse Autoservice - uitlaten, trekhaken,... - Lokeren 

 Café 't Peirk - Sinaai 

 Notenbaert - auto onderdelen - Sint-Niklaas 

 Stekense Bandencentrale 

 Castle Cars - aan- en verkoop, onderhoud klassiekers - Hamme 

 Fietsen Van Mele - Waasmunster 

 Garage Barnes - onderhoud, depanage, alle merken - Hamme 

 Café Feestzaal De Zaal - Lokeren 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


